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DE WERELD  
IN BEELD
EEN NIEUWE WATERKRACHT- 
CENTRALE GEEFT OPNIEUW 
ELEKTRICITEIT AAN DE 
GEMEENSCHAP VAN MIKALAYI, 
NABIJ DE STAD KANANGA IN DE 
PROVINCIE KASAÏ-CENTRAL IN 
CONGO. 

Mikalayi heeft nu dag en nacht elektriciteit. Zeven 
scholen met 3.000 leerlingen en het belangrijke 
referentieziekenhuis genieten weer van duurzame 
energie. 

De broers Hans en Henk Delrue, beiden geboren in 
Mikalayi, hadden in 2012 de wens hun geboortedorp 
opnieuw te voorzien van de noodzakelijke elektriciteit. 
Dit was alleen maar mogelijk dankzij de steun van een 
fantastisch team en de Provincie West-Vlaanderen. 
“Realiseer hun droom, geef hen stroom” werd 
werkelijkheid met de vzw Balunda ba Mikalayi (vrienden 
van Mikalayi).

Henk Delrue, Balunda ba Mikalayi

www.balunda-ba-mikalayi.be
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VRANK & VRIJ
HANNES DE CALUWE - GEMEENTE OOSTKAMP

Wanneer was je het gelukkigst?
Om de een of andere reden keer ik altijd terug naar toen 
ik een kind van 8 was. Een topjaar voor mij: oud genoeg 
om dingen te kunnen, maar nog jong genoeg om me 
geen zorgen te maken. 

Wat is je dierbaarste bezit?
De dierbaarste zaken in mijn leven zijn de mensen: 
echtgenote, kinderen, familie, vrienden… Maar hen kun 
je bezwaarlijk bezit noemen. Verder hecht ik eigenlijk 
weinig belang aan bezit, ik heb bijvoorbeeld ook geen 
collectie of speciale voorwerpen waar ik trots op ben. 
Mijn basgitaren kan ik wel vermelden.

Belangrijkste les die het leven je geleerd heeft?
Dat alles voorbijgaat. Het geeft me de kracht om te 
relativeren.

Wat betekent wereldburgerschap voor je?
Het betekent voor mij nieuwsgierig zijn en met een open 
blik de wereld leren kennen. Het betekent ook vragen 
stellen, ook je eigen wereldbeeld is niet de waarheid. 

Wat is jouw guilty pleasure?
Het is eigenlijk vooral de guilty pleasure van mijn vrouw, 
maar ik durf al eens mee te kijken naar programma’s 
als “Temptation Island” of “Ex on the beach”. Vooral 
omdat het psychologisch erg interessant materiaal is, 
natuurlijk. 

Wat is je mooiste bijdrage aan onze wereld? 
Heel eenvoudig: ik probeer er te zijn voor mensen voor 
wie ik iets kan betekenen. Da’s heel uiteenlopend, van 
een knuffel geven tot een tekst nalezen…

Welke duurzame tip, locatie, evenement wil je 
graag delen met anderen? 
In Oostkamp kan je heel wat duurzame tips en 
evenementen delen. Zonder afbreuk te willen doen aan 
de zaken die ik niet opsom, noem ik Kruimelcafé en 
Feest Mondiaal. Bij Kruimelcafé koken vrijwilligers elke 
dinsdagavond met voedseloverschotten een creatieve 
maaltijd met extra sociale aandacht. Feest Mondiaal is 
hét evenement van het jaar voor de werkgroep van de 
mondiale raad die dit organiseert. Op 14 juli 2024 is 
iedereen welkom op het evenementenplein in Oostkamp 
voor een feest vol kleur, diversiteit en cultuur.

 Naar wie kijk je op en waarom? 
Mijn persoonlijke held is Victor Wooten. Een meester 
op de basgitaar, maar ook niet te onderschatten als 
man met visie en als auteur. Hij combineert een rustige 
uitstraling met creativiteit en virtuositeit en een kijk op 
het leven waar ik enthousiast van word. 

Wat zou je willen doen of voor de wereld willen 
betekenen als je meer lef had? 
Mocht ik meer lef en slagkracht hebben, dan zou ik 
op tafel slaan om de uitwassen van het kapitalisme 
aan te pakken. Er is nood aan meer rechtvaardigheid 
binnen de grenzen van de planeet en zonder grondige 
systeemverandering vrees ik dat we er niet geraken. 

Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving?
De aandacht wordt met de beste bedoelingen te vaak 
gevestigd op wat nog beter kan of moet. Er mag ook wel 
eens wat meer aandacht zijn voor wat wel goed is. Er 
gaat elke dag heel veel goed. We hebben als mensheid de 
afgelopen decennia op heel wat gebieden ongelofelijke 
dingen verwezenlijkt. Helaas overheersen in de media 
altijd maar de angst, problemen en miserie. Misschien 
omdat de positieve dingen van elke dag zodanig vaak 
voorkomen, dat dit geen nieuwswaarde heeft? Ik heb 
vandaag bijvoorbeeld wéér geen huiselijk geweld of 
overval meegemaakt. Onvoorstelbaar.

Waaraan besteed je te veel of net te weinig tijd?
Ik vind dat mijn leven behoorlijk gevuld en toch in 
balans is. Maar ik heb ergens gelezen dat mensen op 
hun sterfbed zelden verklaren dat ze meer hadden willen 
werken. Dus mocht het enigszins mogelijk zijn: minder 
werken en meer tijd met geliefden spenderen graag! 

© Karolina Maruszak
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ECHO’S UIT 
HET WERELDHUIS

SCHAKELKLAS WE DO OP 
UITWISSELINGSPROJECT 
AMIKEJO
De jongeren van de Schakelklas WE DO Roeselare 
namen deel aan een vierdaagse uitwisseling in 
het kader van het Europees project AMIKEJO. Dit 
project brengt scholen uit Nederland, Duitsland en 
België samen rondom het thema ‘Vluchtelingen in 
oorlogssituaties’. Dit keer dachten 45 jongeren samen 
na over de geschiedenis van erfgoedplaatsen.

De uitwisseling dient als voorbeeld voor leerkrachten 
die grensoverschrijdend willen werken met nieuwe 
methodieken voor herinneringseducatie.

GESMAAKTE TREFDAG FAIRE 
GEMEENTEN 
Voor de Trefdag Faire Gemeenten kwamen 135 
vrijwilligers, ambtenaren en schepenen uit heel 
Vlaanderen samen in het provinciehuis Boeverbos. 
Meer dan 20 ervaringsdeskundigen, experten en 
keynotesprekers deelden hun kennis en ervaring. 
Onder hen ook schrijver en community builder, 
Philsan Osman en Deborah Osei-Mensah, een 
cacaoproducente uit Ghana. 
De Trefdag bood ook een inspiratiemarkt, SWAP-
beurs, chocoladesafari en netwerkmomenten. 

11.TRAIL IN ROESELARE  
GROEIT VOORT
Enkele jaren geleden werd de 11.trail in het leven geroepen. 
Deze nieuwe, frisse manier om fondsen te werven voor 
11.11.11 slaat duidelijk aan: de zevende editie van de 11.trail 
trok 2.000 deelnemers! 
Dit origineel wandel- en loopevent leidde langs verschillende 
opmerkelijke plaatsen in Roeselare. Met verrassende en diverse 
animaties bood het een laagdrempelige blik op  
mondiale thema’s.

STUDIO GLOBO VERBOUWT
Samen met Welzijnszorg West-Vlaanderen werkt Studio 
Globo Roeselare een inleefatelier uit rond armoede voor 
volwassenen, net als in Hasselt. Voor de bouw van dit 
inleefatelier moest eerst een deel worden afgebroken. 
Ook de raadzaal zal plaatsmaken voor iets totaal anders. 
Waarvoor precies moeten we nog even stilhouden.  

REGINALD MOREELS OP DE SOFA
25 jaar geleden knipte Reginald Moreels bij de opening 
van het Wereldhuis het lintje door. Aan het slot van ons 
jubileumjaar was hij er weer bij, maar nu voor een gesprek 
met 11.11.11-directrice Els Hertogen over zijn werk in Kivu, 
oplossingen in het Midden-Oosten,… 

Zijn goede raad aan het eind van de babbel: ‘Het beste vaccin 
tegen racisme is de mens aanvaarden zoals hij is. Niet 
verketteren, niet ophemelen; maar mensen nemen zoals ze 
zijn, met hun goede en kleine kanten.’ 

© Karolina Maruszak

© No Pics Photography
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EEN BABBEL MET  
BESSEM EN TINE
VANUIT ONTMOETINGEN ONTSTAAN PROJECTEN

In het voorjaar lanceerde het Wereldhuis twee projectoproepen voor diasporaverenigingen. Zo erkennen we de 
talenten én het diverse netwerk van mensen met een migratieachtergrond. Tine Dessein van de Federatie van 
Mondiale & Democratische Organisaties (FMDO) Brugge en Bessem Tanyi-Johnson van The Rainbow Sisters zijn 
direct betrokken bij de projectoproep ‘wereldburgerschap’. Tine gaf er met haar ervaring en expertise mee gestalte 
aan. Bessem, met roots in Kameroen, ging op de oproep in en organiseert drie activiteiten. In een warme babbel 
breken deze twee gedreven vrouwen een lans voor verbinding en ontmoeting.

Tine, kan je ons meer vertellen over FMDO en wat 
jullie precies doen?
Tine: ‘FMDO is een federatie voor verenigingen van 
mensen met een migratieachtergrond. Wij hebben onder 
meer een werking in de 4 West-Vlaamse centrumsteden. 
In Brugge bijvoorbeeld tellen we nu al 19 aangesloten 
verenigingen. Onze ondersteuning aan hun activiteiten 
varieert. We denken mee na over praktische, logistieke 
en inhoudelijke zaken en helpen subsidiedossiers 
schrijven. Daarnaast organiseren we ook zelf projecten. 
Het belangrijkste is dat we mee inzetten op verbinding 
en ontmoeting.’ 

Projecten die tot ontmoeting leiden... Kun je dat 
nog wat verduidelijken met een voorbeeld?
Tine: ‘Bij het buddyproject “Compagnons” koppelen 
we bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers aan iemand 
die al langer in Brugge woont. De bedoeling is dat ze 
gezamenlijk vrije tijd beleven: samen sporten, wandelen, 
naar een concert gaan,… In een jaar tijd hebben we 
al 55 duo’s gevormd.  Dat is 1 op 1, maar er zijn ook 
maandelijkse groepsactiviteiten. Zoals café Frida, 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit die 
ontmoetingen ontstaan vaak projecten die inspelen op 
concrete noden, zoals “Onderwijsambassadeurs” (zie 
kader p. 12).’

Bessem, je bent de voorzitter van de vereniging 
Rainbow Sisters. Vertel! 
Bessem: ‘Met onze vereniging organiseren we 
activiteiten om Bruggelingen samen te brengen en 
informatie uit te wisselen over onze culturen. Elke 
maand komen we met een groepje van Afrikaanse 
én Vlaamse vrouwen samen om die activiteiten voor 
te bereiden. Zo organiseren we één keer per jaar een 
grote zomeractiviteit voor ‘native’ en ‘non-native’ 
kinderen in het Astridpark. En onze kookworkshops 

en gospelworkshops zijn heel populair. In november 
organiseerden we nog een infoavond rond racisme. 
Veel mensen van verschillende migratieachtergronden 
deelden hun persoonlijke verhalen over dit thema. Ze 
waren heel open. We creëerden een safe space - zo 
belangrijk!’

Tine: ‘Die safe space is heel belangrijk voor verenigingen 
met een migratieachtergrond. “Houden die verenigingen 
zich soms teveel op de achtergrond?” hoor ik wel eens 
vragen. Misschien wel. Al is het goed dat ze – zeker in 
het begin – een veilige plek hebben waar ze zich op hun 
gemak voelen. Langzaamaan leren ze andere mensen 
kennen, bouwen ze een netwerk op en doen ze mee aan 
grotere activiteiten. Daarom zijn die organisaties voor 
mij zo belangrijk.’ 

Bessem, je bent al een tweetal jaar aangesloten bij 
FMDO. Welke meerwaarde ervaar je daarin?
Bessem: ‘Als ik iets wil organiseren, kan ik altijd naar 
Tine bellen voor praktische of inhoudelijke vragen. 
Zij helpt me dan verder. Ook hun vormingen over 
bijvoorbeeld de nieuwe vzw-wetgeving of over subsidies 
van Stad Brugge zijn heel interessant.’ 

Tine: ‘We komen ook samen rond bepaalde thema’s. 
Het onderwerp “Thuis” voor de komende Erfgoeddag 
in april biedt zeer veel mogelijkheden voor projecten. 
Dan inspireren we elkaar over wat we kunnen doen, 
als vereniging én samen. Zo ontstaan er vaak fijne 
samenwerkingen.’ 
Bessem: ‘Dat is belangrijk, dingen sámen doen! Dan leer 
je ook de andere verenigingen van FMDO kennen. We 
leren veel van elkaar. Hoe zeg je dat in het Nederlands? 
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Kennis delen.’

Tine: ‘Elke vereniging heeft een andere aanpak en 
insteek. Zo was er een nieuwe Syrische lidorganisatie 
die enkel activiteiten wou organiseren om geld in te 
zamelen. Door de voorbeelden van andere organisaties 
tonen ze nu meer hun cultuur, zoals hun poëzie, en 
trekken ze een breder publiek aan.’ 

Wat zijn nu voor jullie de grootste uitdagingen? 
Bessem: ‘Hoe kunnen we voldoende tijd vrijmaken? Wij 
zijn vrijwilligers. We willen iets doen voor onze stad, 
maar dit valt niet altijd gemakkelijk te combineren met 
ons werk en onze familie.’ 

Tine: ‘We bereiken vaak mensen die al openstaan voor 
diversiteit. Hoe kunnen we meer in contact komen met 
mensen die een beetje angst hebben voor wat ze niet 
kennen? Het zou heel mooi zijn dat we door uitwisseling 
en ontmoeting elkaar beter begrijpen. En dat diversiteit 
ook voor hen normaal wordt.’

Bessem: ‘Toen ik in 1997 in België aankwam, had ik het 
heel moeilijk. Ik sprak de taal niet en begreep de mensen 
niet. De mensen waren ook heel gesloten. Niet direct uit 
racisme of discriminatie, denk ik, maar eerder uit angst. 
Onbekend is onbemind.Toen zag je nog niet veel kleur in 
het straatbeeld. Nu wel. Dingen veranderen. Langzaam, 
maar ze veranderen. Je ziet het verschil tussen 1997  
en nu.’ 

Tine: ‘We krijgen nu ook meer vragen van organisaties 
die willen werken rond diversiteit, zoals de Brugse musea 
en het cultuurcentrum. We verwelkomen die vragen, 
maar hebben niet altijd de tijd om ermee aan de slag 
te gaan naast onze dagelijkse werking. Hoe kunnen 
we al die vragen bundelen om met onze expertise ook 

meer impact te hebben op andere maatschappelijke 
domeinen? Ten slotte stellen we ons de vraag hoe we 
onze werking kunnen verduurzamen. We starten vaak 
nieuwe waardevolle initiatieven. Maar als de subsidies 
stoppen, verdwijnen die projecten vaak. Dat is jammer. 
Als vzw blijf je toch wel afhankelijk van subsidies.’

Nog een slotakkoord: wat wil je zeker nog 
meegeven aan de lezers?
Tine: ‘We moeten nog veel meer inzetten op diversiteit 
en meertaligheid om maatschappelijke thema’s op te 
lossen. Binnen maatschappelijke systemen is er nog te 
weinig aandacht voor diversiteit.’ 

Bessem: ‘Het is heel belangrijk dat Stad Brugge en de 
Provincie initiatieven blijven nemen om mensen samen 
te brengen. Als we met onze activiteiten nog maar de 
mentaliteit van enkele “natives” een beetje kunnen 
veranderen, dan is dat voor mij al een “big hallelujah”. Er 
is maar 1 ras, het menselijke! We hebben hetzelfde rode 
bloed, hé. One world!’.

Stefan Lannoo

Via het project “Onderwijsambassadeurs” geven 
enthousiaste vrijwilligers met migratieachtergrond 
hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen 
in hun eigen taal door aan anderstalige ouders. 
De onderwijsambassadeurs zijn meertalig en volgden 
een opleiding bij FMDO over het schoolsysteem in 
Vlaanderen, de werking van de CLB’s, het belang van 
oudercontacten, relevante organisaties… 

VREDESEIK VERSPREIDT
VREDESBOODSCHAP

Via het project Westhoekeiken worden nu elders in de Westhoek meer eiken aangeplant uit eikels van deze veteraan. Ze helpen een fundamentele gedachte verder verspreiden onder de mensen en letterlijk in de natuur: de boodschap van altijd weer vrede brengen in de wereld.De knoteik werd het symbool van de Elfnovembergroep. Al sinds 1977 houdt deze groep de herinnering levend aan de 
mannen en vrouwen die WO I meemaakten. Tegelijk symboliseert de knoteik de roep 
naar vrede vanuit de Westhoek. Vandaag 
draagt de vredesorganisatie Westhoek 
Vredeshoek deze gedachte uit met het 
project Westhoekeiken. Want vrede is pas mogelijk als er een evenwicht is tussen mens en planeet. 

Al wie interesse heeft of afstammelingen van deze eik in zijn gemeente wil 
planten, kan contact opnemen via 
westhoekvredeshoek@gmail.com.
  
Meer weten? Surf naar www.
westhoekvredeshoek.be

In samenwerking met De Vrienden van  
de herinneringstuin Vluchtelingen Westouter.

Deze knoteik staat bekend als een vredeseik. Al van rond 1875 staat hij op zijn huidige plek. 

Intussen vormt hij een symbool van overlevingskracht. Tijdens WO I overleefde de boom de slag om 

de Kemmelberg. Een totale oorlog zaaide toen dood en vernieling in grote delen van Europa, ook in 

de Westhoek. Maar deze streek toonde na de oorlog veerkracht, werd heropgebouwd en herleefde! 
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Willen de kinderen meer 
inzicht krijgen in een specifiek 
actueel conflict in de wereld? 
Arie de Bruin en Len Munnik 
bezochten Israël en Palestina. 
In ‘Je bent er geweest’ 
(vanaf 12 jaar) schetsen ze via 
gedichten en illustraties een 
levendig beeld van kinderen 
in oorlogssituaties en bezette 
gebieden. De kinderen blijken 
er vaak de dupe.

UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM

Het conflict tussen Israël en Hamas, de oorlog in Oekraïne, terrorisme in Brussel: om 
beurten overheersen ze het nieuws. Ook de allerjongsten pikken veel van die heftige 
berichten op. Wil je het met kinderen en jongeren hebben over oorlog en vrede? Het 
documentatiecentrum biedt je heel wat opties.

Hoe is het om een oorlog mee 
te maken? Kan je oorlog niet 
voorkomen? Welke regels gelden er? 
Wie zijn de mensen die vluchteling 
worden? Oorlogsberichtgeving roept 
allerlei vragen op bij kinderen. Het 
boekje ‘Oorlog’ van Louise Spilsbury 
(uit de reeks ‘Wereld in nood’) biedt 
kinderen vanaf 8 jaar antwoorden om 
oorlog beter te begrijpen.

Soms komen kinderen rechtstreeks in contact met 
oorlogsvluchtelingen in hun leeftijd. In het kader 
van de campagne ‘Ik hou mijn ogen open’ bracht 
de Europese Commissie een boek uit voor kinderen 
tussen 7 en 10 jaar: ‘Het meisje dat haar ogen 
openhield’. Het verhaal moedigt aan de ogen 
open te houden voor de soms benarde situatie van 
Oekraïense kinderen in ons land. Een oplettend 
schoolmeisje merkt daarin de noden op van een 
Oekraïense klasgenote, die met haar familie de oorlog 
ontvlucht is. Deze alertheid blijkt een groot verschil 
te maken en leidt tot een prachtige vriendschap.
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Oorlog en vrede bespreekbaar maken bij 
kinderen roept bij hen wel eens angst, 
verdriet, boosheid,… op. Dan kan het 
Gevoelswereldspel het gesprek ondersteunen. 
Want het zet aan om te benoemen wat je 
ervaart en voelt bij mensen, situaties,... Als 
je een voorselectie maakt uit de kaartjes, is 
het spel geschikt vanaf 9 jaar. Je ontdekt in 
het documentatiecentrum nog allerlei andere 
materialen over gevoelens.

Iedereen kan meebouwen aan een 
vredevolle wereld, misschien wel 
via ‘Tekenen voor vrede’. Dit boek 
inspireert volwassenen om vrede te 
creëren met kinderen en jongeren 
aan de hand van universele thema’s 
als vooroordelen, vluchten, vrijheid, 
verzoening en compassie. ‘Heb je 
wel eens meegemaakt dat er een 
zondebok was? Wat gebeurde er 
toen? Wat zou je nu anders doen?’ 
Benieuwd naar nog 99 andere 
manieren om de wereld mooier te 
maken? Kom ze ontdekken in het 
documentatiecentrum! 

Ondanks alle conflicthaarden in 
de wereld kunnen we wel dromen 
van een wereld in vrede. Vlieg 
mee met een kleine duif om een 
boodschap van liefde en vriendschap 
te verspreiden naar alle vogels 
over de hele wereld, ongeacht hun 
verenkleur. Vredesprentenboek 
‘Imagine’ is ontwikkeld in 
samenwerking met Amnesty 
International voor kindjes vanaf 
6 jaar, met een boodschap naar 
het gelijknamige nummer van The 
Beatles-zanger John Lennon.
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DIT WAS KLIMADURO 2023
Vorig jaar ging voor het eerst Klimaduro, de West-Vlaamse klimaat- en duurzaamheidsweek door. Uit nood, want 
klimaatverandering zet meer dan ooit de toekomstige generaties onder druk. In de week van Klimaduro zakte 
het water bijvoorbeeld nog maar stilletjes in het overstroomde IJzerbekken. Die lokale realiteit toont schrijnend 
dat praten niet volstaat, het is tijd voor actie! Dringend en gezamenlijk. Daarom bracht Klimaduro organisaties 
samen en kregen ze een stem. Blik met deze foto’s terug op een aantal activiteiten.

OPENINGSAVOND KLIMADURO, 
WERELDHUIS WEST-VLAANDEREN, 
ROESELARE

De fototentoonstelling van Catapa, met wereldwijde gevolgen 
van onze levensstijl in beeld, zet meteen de toon en doet 
nadenken. Klimaatregisseur Claude Willaert licht vervolgens het 
Klimaduroprogramma ludiek toe. 

WEEKENDWANDELINGEN MET 
GIDS, ZWIN NATUUR PARK, 
KNOKKE-HEIST 

Ondanks barslecht weer laten moedige wandelaars 
zich door het Zwin gidsen. Dat het klimaat verandert, 
zie je ook hier aan dieren en planten. De gids toont 
hoe we zelfs in het Zwin kunnen merken dat duizenden 
kilometers verderop het klimaat verandert.

INSPIRATIESESSIE ‘6 PRINCIPES 
VOOR HET KLIMAATGESPREK’, 
STREEKHUIS WESTHOEK 
(ESENKASTEEL), DIKSMUIDE

KlimaatContact vzw inspireerde provinciale collega’s en 
lokale besturen voor verbindende klimaatgesprekken. 
Want je komt er niet met alleen maar luisteren. 
Basisgespreksvaardigheden, werken met weerstand 
en veelvoorkomende valkuilen… werden allemaal in de 
praktijk omgezet. 
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GROOTOUDERS VOOR HET 
KLIMAAT, AVANSA MID- EN 
ZUIDWEST, KORTRIJK

De Brugse ‘Grootouders voor het Klimaat’ inspireerden 
leeftijdsgenoten in Kortrijk om de klimatologische 
handschoen op te nemen. Voor een leefbare wereld 
voor de kleinkinderen! Samen werd bekeken wat 
een ongebonden burgerbeweging voor Kortrijk kan 
betekenen. 

POLARISATIE IN HET KLIMAATDEBAT: POSITIE 
KIEZEN IN TIJDEN VAN WIJ-ZIJDENKEN, WERELDHUIS 
WEST-VLAANDEREN, ROESELARE 

Hoe voer je actie bij groeiende polarisatiedruk? The Good Wave en Klimaatcoalitie zochten 
met deze interactieve sessie naar antwoorden. Filosoof en ‘expert polarisatie’ Bart 
Brandsma voerde het publiek mee in de dynamiek van polarisatie en hoe wij-zijdenken 
gevoed wordt of hoe je het juist tegengaat. 

MATERIALENDAG 
‘KLIMAATSPELLEN’, WERELDHUIS 
WEST-VLAANDEREN, ROESELARE 
Tijdens de materialendag speelde een groep 
enthousiaste (student-)leerkrachten lager en secundair 
onderwijs een spel met Hogeschool VIVES en MOS. 
VIVES dompelde hen onder in de ‘Farm West’ en redde 
de planeet met ‘Save Our Planet’. MOS presenteerde de 
energiekoffer en CO2-calculator. 

CHOCOLADEPROEVERIJ: EEN 
(CACAO)BOON VOOR TRIAS, 
INAGRO, ROESELARE
Deze chocoladeproeverij was een smaakvolle reis, van 
cacaoboon tot heerlijke reep. Met uitleg over het grote 
belang van duurzame en eerlijke handel voor boeren in 
Ecuador en D.R. Congo. In de cacaoketen speelt inclusie 
een sleutelrol.

© Dieter Depraetere
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PROGRAMMA 
WERELDHUIS

VOORJAAR
2024

JANUARI

•	 23/1 – Nieuwjaarsmoment lokaal mondiaal beleid
•	 25/1 - Infosessie Toekan

FEBRUARI

•	 5/2 - 9/2 - Schrijfweek initiatieven met het Zuiden
•	 6/2 - Samen Lokaal: inspiratiemoment oefenkansen 

Nederlands

JULI

•	 1/7 - 5/7 - Schrijfweek initiatieven  
met het Zuiden

MEI

•	 31/5 - Zomerfeest Wereldhuis

MAART

•	 21/3 - Café de 4 seizoenen
•	 Teken met je school in voor het taalbeleidstraject

APRIL

•	 23/4 - Peter- en meterschappen

INDIENDATA 
PROJECTONDERSTEUNING 

•	 15/3 - Reglement ‘Initiatieven met het Zuiden’    
•	 31/3 - Reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren’ 
•	 31/5 - Projectoproep ‘Wereldburgerschap stimuleren door diasporaverenigingen’

PERMANENT AANBOD 
•	 Anderstalige leerlingen in de klas of op school 
•	 Vrijwilligers in diversiteit
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PROGRAMMA
VOORJAAR 2024
Kijk altijd op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis 
voor actuele info over programma’s en activiteiten. 

JANUARI
NIEUWJAARSMOMENT LOKAAL MONDIAAL 
BELEID
Netwerking, uitwisseling
Di. 23 januari, 12 - 14 u.
Wereldhuis in Roeselare
Informeel moment en uitgelezen kans voor ambtenaren 
en schepenen om elkaar op een gezellige manier te leren 
kennen. Wissel ideeën en ervaringen uit over lokaal 
mondiaal beleid. 

FEBRUARI
SCHRIJFWEEK INITIATIEVEN MET HET 
ZUIDEN 
Coaching en feedback
Ma. 5 t.e.m. vr. 9 februari
Ma. 1 t.e.m. vr. 5 juli
Wereldhuis in Roeselare, live of online 
Wil je meegaan in de plannen van jullie Zuidpartner, 
maar heb je geen idee hoe? Of kan je hulp gebruiken om 
jullie aanvraag te vervolledigen? Misschien stoot je op 
onduidelijkheden in Toekan? Of ben je onzeker over de 
bijlages? Op afspraak overlopen we samen jullie voorstel! 

INFOSESSIE TOEKAN 
Vorming
Do. 25 januari, 19.30 - 21 u.  
Wereldhuis in Roeselare
Broed je met je organisatie op een idee voor een sterk 
project in West-Vlaanderen of met een Zuidpartner? 
Vraag hiervoor steun aan via een van onze reglementen. 
Stap voor stap leggen we uit hoe je digitaal een 
dossier indient via de beheerstool Toekan en wat de 
aandachtspunten zijn.

SAMEN LOKAAL: INSPIRATIEMOMENT 
OEFENKANSEN NEDERLANDS
Workshops, uitwisseling
Di. 6 februari, 12 - 16.30 u.
Wereldhuis in Roeselare 
In het lerend netwerk Samen Lokaal verdiepen 
medewerkers van lokale besturen zich in onderwerpen 
gelinkt aan diversiteit en integratie. Grijp deze unieke 
gelegenheid om te netwerken, ideeën te delen en samen 
oplossingen te verkennen voor uitdagingen bij de creatie 
en organisatie van oefenkansen Nederlands. 
I.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering.

MAART
SAMEN ONT-MOETEN TIJDENS CAFÉ DE 4 
SEIZOENEN  
Uitwisseling  
Do. 21 maart, 19 - 22 u.  
Café De Snelle Duve in Snellegem
Al doende leert men, maar je leert ook door te luisteren 
naar ervaringen van andere doeners. Kom naar ons café 
en wissel kennis en ervaringen uit. Welkom aan al wie 
initiatieven opzet met een Zuidpartner (of dat wil doen)!  

TEKEN MET JE SCHOOL IN VOOR HET 
TAALBELEIDSTRAJECT (BASISONDERWIJS)
Vorming
Vanaf maart 2024
Online, in het Wereldhuis in Roeselare en  
in je eigen school
We bieden vier West-Vlaamse basisscholen de 
mogelijkheid om hun onderwijs aan anderstalige 
nieuwkomers te versterken. Tijdens een traject van 
enkele maanden met verschillende vormingsmomenten 
werk je een ‘plan van aanpak’ uit op maat van je school. 
Interesse? Mail naar Lobke: lobke.roygens@west-
vlaanderen.be.



27

PERMANENT AANBOD
ANDERSTALIGE LEERLINGEN IN DE KLAS OF 
OP SCHOOL (BASISONDERWIJS) 
Vormingsreeks 
Online en in het Wereldhuis in Roeselare   
Op zoek naar handvaten en inspiratie om aan de 
slag te gaan met anderstalige leerlingen in je klas 
of school? Onze vormingen bieden tips en trucs voor 
zowel klasleerkrachten, zorgleerkrachten als directie. 
Versterk jezelf en je school in de warme verwelkoming en 
ondersteuning van anderstalige leerlingen.
Interesse? Mail naar Lobke: lobke.roygens@west-
vlaanderen.be.

VRIJWILLIGERS IN DIVERSITEIT 
Vormingsreeks
Diverse locaties in West-Vlaanderen   
Vrijwilligerswerk met mensen met migratieachtergrond 
is verrijkend en soms ook uitdagend. Onze 
vormingsreeks inspireert en helpt antwoorden te vinden 
op jouw vragen en problemen. Hierbij ontmoet je ook 
andere vrijwilligers in een ontspannen sfeer.  
Interesse? Mail naar Lobke: lobke.roygens@west-
vlaanderen.be. 
I.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Agentschap Integratie & 

Inburgering 

APRIL
PETER- EN METERSCHAPPEN 
Vorming 
Di. 23 april, 19.30 - 21 u.  
Wereldhuis in Roeselare
Geld vinden voor een Zuidproject is moeilijk. Voor 
een werking met kinderen zoeken organisaties soms 
periodieke sponsoring en worden Vlamingen meter 
of peter van een kind in het partnerland. Het 4de 
Pijlersteunpunt legt uit hoe je zo’n systeem opzet en wat 
de valkuilen (kunnen) zijn.

MEI
ZOMERFEEST
Feest
Vr. 31 mei, 18.30 u.
Wereldhuis in Roeselare
Maak op een originele en gezellige manier kennis met 
het Wereldhuis, onze huispartners en al wie nog meer 
timmert aan een duurzame en solidaire wereld.
Met een leuk gevarieerd programma en duurzame 
lekkernijen.



WERELDHUIS 
WEST-VLAANDEREN
Provinciaal forum voor relaties met het 
Zuiden 

Hugo Verrieststraat 22 
8800 Roeselare 
051 26 50 50 
wereldhuis@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis 
www.facebook.com/wereldhuiswvl 

Maandag open van 13 tot 17 uur; 
van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur. 
Het Wereldhuis is vlot bereikbaar en op wandelafstand (6 
min.) van het station van Roeselare. 
Gratis parking en ingang via Cichoreistraat.

OP ZOEK 
NAAR DAT 
EXTRA 
DUWTJE?
DE PROVINCIE ONDERSTEUNT:
•	 Projecten met het globale Zuiden
•	 Wereldburgerprojecten in West-Vlaanderen
•	 Internationale onderwijs- en stage-ervaringen van 

studenten, pas afgestudeerden, docenten ...

Neem snel contact op
west-vlaanderen.be/wereldhuis


