
 

Vormingsreeks voor welzijnswerkers: 'Werken met vluchtelingen en nieuwkomers' – voorjaar 2022 

 

INHOUD VAN DE VORMINGEN EN LEZINGEN 

08/02: Workshop: Inleiding op meervoudige identiteiten en kruispuntdenken door Laurence Anne 

Van de Goor (Hogeschool Vives) 

Wanneer we geconfronteerd worden met cliënten met een migratieachtergrond weten we soms niet 

hoe we ons moeten gedragen. Wat mag ik zeggen en wat niet? Wat mag ik doen en wat niet? Moet 

ik nu alles uitzoeken over die cultuur om mijn cliënt te begrijpen of is zijn cultuur eigenlijk niet (zo) 

belangrijk. Deze vragen maken ons vaak onzeker of handelingsverlegen als hulpverlener en vloeien 

vaak voort vanuit onze kijk op de persoon met een migratieachtergrond en zijn cultuur. 

Vanuit het concept 'Meervoudige identiteiten' leren we dat we ons andere vragen kunnen stellen die 

i.p.v. ons handelingsverlegen maken, ons handvatten geven om sneller tot constructieve gesprekken 

te komen. In deze vorming, samen met derdejaarsstudenten van VIVES, proberen we te begrijpen 

wat het concept 'Meervoudige Identiteiten' betekent en hoe het kruispuntdenken een heel concreet 

handvat in de hulpverlening kan zijn. 

Deze vorming wordt gegeven in het kader van lessen voor laatstejaarsstudenten van de 

bacheloropleidingen Vives-SAW die in het kader van het vak Intercultureel werken.  

15/02: Basisvorming ‘Psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Een relationeel perspectief.’ 

door professor Ilse Derluyn (UGent) 

Professor Ilse Derluyn van de UGent doet onderzoek naar het psychosociaal welzijn van vluchtelingen 

en migranten en is ook actief betrokken bij de ondersteuning van vluchtelingen en van hulpverleners. 

Ze gaat in deze lezing dieper in op de psychosociale aspecten van vluchten: hoe gaat een mens om 

met traumatische gebeurtenissen? Wat doet vluchten met je zelfbeeld? Hoe ga je om met verlies en 

rouw? Hoe is het om te moeten integreren in een nieuwe samenleving? Daarnaast staat Ilse ook stil 

bij de soms schokkende verhalen die je als professional te horen krijgt. Hoe ga je hiermee om? Hoe 

ver reikt je rol? Hoe geef je deze verhalen voor jezelf een plaats? 

17/02: Getuigenis: Humanitaire ondersteuning aan mensen op de vlucht door DATDAKAN vzw 

DATDAKAN is een kleine vzw met grote dromen. Ze zijn actief met anderstalige nieuwkomers in onze 

buurt en trekken daarnaast heel regelmatig naar de kampen van Duinkerke. Daar bieden ze 

humanitaire ondersteuning aan mensen op de vlucht, mensen die overleven in bossen en verlaten 

loodsen. Intussen staan ze al enige tijd als vrijwilligers in het veld en voelen ze heel hard het 

verlangen en de nood om iets duurzaams op te bouwen.   

Deze vorming wordt gegeven in het kader van lessen voor laatstejaarsstudenten van de 

bacheloropleidingen Vives-SAW die in het kader van het vak Intercultureel werken.  

25/02: Getuigenis: “Ik ben Ahmad” door Ahmad Ahmadyar 

Ahmad Ahmadyar werd op 1 oktober 2000 geboren in Ghazni, in het oosten van Afghanistan. Ahmad 

was bijna 9 toen hij met zijn vader op de vlucht sloeg, weg uit Afghanistan. Het zou twee jaar duren 

voor ze weer rust vonden. Ondertussen is hij Belg, studeert hij Maatschappelijke Veiligheid aan de 



Vives Hogeschool in Kortrijk en schreef hij zijn ervaringen neer in het recent gepubliceerde boek Ik 

ben Ahmad. Deze lezing is een getuigenis, een stem die vaak ongehoord blijf, en heeft als doel om 

het thema van vluchtelingen en migratie meer bespreekbaar te maken.   

Deze vorming wordt gegeven in het kader van lessen voor laatstejaarsstudenten van de 

bacheloropleidingen Vives-SAW die in het kader van het vak Intercultureel werken.  

15/03: Lezing: Het leven in kleur door Karine Claassen (VRT nieuwsdienst) 

“Het leven in kleur” op Canvas was dit najaar de beste Belgische reeks ooit over racisme: inzichtrijk 

en geduldig, genuanceerd en overrompelend. Makkelijk, dat is iets anders. Reportagemaakster 

Karine toont ons in haar reportage hoe racisme niet enkel het domein is van extremisten maar wel 

hoe verweven het zit in de blauwdruk van onze samenleving. 

In deze lezing neemt ze ons mee in het verhaal van haar reeks: wat was de aanleiding van het maken 

van die reeks, hoe was het voor haar om deze reeks te maken maar ook welke feedback kreeg ze op 

de reeks. Vervolgens bekijken we samen enkele fragmenten en gaan we in gesprek met elkaar over 

racisme, beeldvorming en hoe we beter kunnen doen. 

 

23/03: Vorming: Omgaan met religie & levensbeschouwing in de (interculturele) 

hulpverlening door Laurence Anne Van de Goor (Hogeschool Vives) 

Soms vinden we het moeilijk om om te gaan met het geloof van een cliënt. Zeker wanneer een cliënt 

zich achter zijn geloof schaart om al dan niet in te gaan op voorstellen van hulpverlening. 

Hoe kunnen we nu  met deze reacties omgaan en hoe kunnen we de rol of het belang van 

levensbeschouwing in het leven van cliënten beter begrijpen? Sommige hulpverleners ervaren de 

religie van een cliënt als een barrière in de hulpverlening terwijl het bij anderen net een kracht kan 

betekenen. 

Het is zinvol om stil te staan bij de rol die religie of levensbeschouwing kan hebben in een 

hulpverlenersrelatie. Ook de gewoontes en tradities die samen aan het geloof geplakt worden, 

kunnen een heel belangrijk rol vormen in het omgaan met hulpverlening. Tijdens deze vorming gaan 

we op zoek naar kapstokken die ons kunnen helpen om de rol van religie bespreekbaar te maken en 

te begrijpen. De getuigenis van Abdullah Eslimani, tolk voor Solentra en zelf ook praktiserend moslim, 

helpt ons om inzicht te hebben in gevoeligheden die moslims kunnen ervaren in onze seculiere 

maatschappij en hulpverlening. 

Deze vorming wordt gegeven in het kader van lessen voor laatstejaarsstudenten van de 

bacheloropleidingen Vives-SAW die in het kader van het vak Intercultureel werken.  


